
HET NOORDEINDE

Je zit er alleen, met de stilte om je heen
Op een bankje helemaal aan het einde
Met je haren in de wind wordt je even weer dat kind
Dat dacht hoe ver de overkant zou zijn
En elke dag opnieuw een ander schilderij
Alles lijkt zo ver maar toch ook zo dichtbij

Loop even mee over het Noordeinde 
Waar de bootjes zweven op de horizon
En de vogels in de verte verdwijnen
Op zoek naar de warmte van de zon
Ga even mee lopend langs het water
Je gedachten drijven met de golven mee
Hier bestaat dan geen vroeger of geen later
Alleen de stille krachten van de zee

De ondergaande zon laat net voor het avond wordt
Zilveren sporen op het water achter
Het eiland in de verte vervaagt steeds meer en meer
Totdat het langzaam oplost in de nacht
Al gebeurt er nog zoveel en al gaat het leven vlug
Hier kom ik altijd weer terug

Loop even mee over het Noordeinde 
Waar de bootjes zweven op de horizon
En de vogels in de verte verdwijnen
Op zoek naar de warmte van de zon
Ga even mee lopend langs het water
Je gedachten drijven met de golven mee
Hier bestaat dan geen vroeger of geen later
Alleen de stille krachten van de zee

En elke keer als ik het weer zie
Denk ik bij mezelf veel mooier kan het niet

Solo

Ga even mee lopend langs het water
Je gedachten drijven met de golven mee
Hier bestaat dan geen vroeger of geen later
Alleen de stille krachten van de zee




